Toelichting bij: “After the Tribulation”

Bij het bekijken van deze video zal het u opvallen dat de sprekers soms nogal hard of vurig spreken,
op een typisch Amerikaanse manier. Het kan zijn dat dit u tegenstaat omdat vrij veel TV dominees
met bedenkelijke motieven dit ook doen.

Wat mij echter aan deze video aanspreekt is niet niet de manier van spreken, maar de inhoud.

* Er worden duidelijke en praktische aanwijzingen gegeven over waar je in de bijbel teksten
over de eindtijd kunt vinden.

* Er worden geen vergezochte interpretaties gebruikt. Men blijft heel dicht bij de woorden in
de bijbel en hun voor-de-hand-liggende betekenis.

* Er worden bruikbare aanwijzingen gegeven over hoe openbaringen te lezen en er word
onderscheid gemaakt tussen de beproevingen waar christenen doorheen gaan en de wraak
van God t.o.v. de vervolgers van de christenen. Voor mij was het bewust onderscheiden van
deze twee in openbaringen een duidelijke stap voorwaarts.
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