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Tegen hoge kosten A Great Price
De tijd komt al snel wanneer Mijn mensen gehaat 
worden om Mijn naam zoals nooit tevoren. 
Vervolging zal opkomen wanneer de tijd van de 
wraak van Satan over de wereld komt waar je in 
bent.

In die tijd zullen er vele martelaren zijn, voor wie de 
beloning zeer groot zal zijn. Ik verlang dat Mijn 
mensen geen angst hebben voor deze tijd, maar 
werken zolang het nog licht is, in het bewustzijn dat 
die tijd komt. Want er is geen grotere liefde dat een 
man die zijn leven geeft voor zijn vriend.

Opm. Ik weet niet waarom de Heer hier verwijst naar
Johannes 15:13.1

Mijn woord zegt dat ieder die een rechtvaardig leven 
leid, vervolgd zal worden, maar dit zal tot nieuwe 
hoogten stijgen, wat er voor zorgt dat er een 
definitieve scheiding zal plaatsvinden. Zij die in Mij 
geloven zullen een hoge prijs betalen, maar zij die 
niet in Mij geloven zullen nog een hogere prijs 
betalen. Vervolging zuivert het geloof van hen die 
geloven. Zij die maar een beetje geloven moeten 
kiezen om meer te geloven of om hun geloof los te 
laten ten behoeve van hun komfoor en “veiligheid”. 
Zij die hun geloof loslaten zijn Mij of Mijn offer niet 
waardig en zullen niet de beloning van een eeuwig 
leven met beloningen ontvangen.

Als de tijd van satans wraak nadert, zullen vele 
gebeurtenissen plaatsvinden. De moord van een 
president, plagen, inclusief een die niet kan worden 
tegengehouden en een ramp van een schaal groter 
dan alles wat we tot nog toe gezien hebben, die vele 
levens zal kosten.

Opm. In de geest zag ik een explosie die mogelijk een
vulkaan was, maar dat weet ik niet zeker.

De tijd van veel verdriet is al begonnen zoals je weet,

The time is coming soon when My people will be 
hated for My Name’s sake as never before. 
Persecution shall arise as the time of Satan’s Wrath is
unleashed on the world you are in.

In this time there shall be many martyrs, whose 
rewards shall be very great. I desire My people 
would not fear this time, but work while it is still day
aware it is coming, for no greater love has a man, but
that he lay down his life for his friend.

NOTE: I'm not sure why the Lord referenced John 
15:13 here.

My Word declares that all that live godly shall suffer 
persecution but this will be a new level of 
persecution that will cause the final separation to 
occur. Those who believe in Me shall pay a great 
price, but those who believe not shall pay a greater 
one.  Persecution purifies the faith of those who 
believe. Those who believe only a little must choose 
to believe more, or forsake  their belief for the sake 
of their comfort and safety. Those who forsake their 
belief are not worthy of Me or My sacrifice, and shall
not enjoy an eternal life of rewards.

As the time of Satan’s Wrath approaches, many 
events will take place – the assassination of a 
president, plagues, including one that cannot be 
stopped, and a disaster of a magnitude unlike 
anything you have seen before that shall take many 
lives.

NOTE: In the spirit, I saw an explosion that looked 
like maybe a volcano, but I don't know for sure.

The Time of Many Sorrows is well under way 

1 Dit lijkt te verwijzen naar het werk wat we in deze dagen doen. Veel van deze profetieën dragen ons op om een licht te zijn in 
de wereld, om daardoor mensen naar die ene God te leiden. Dit zal echter niet onopgemerkt blijven door de boze. Ook op vele 
plaatste staat dat we mogelijk het leven verliezen. We geven dan dus letterlijk ons aardse leven voor de redding van onze 
medemens(en).



maar deze dingen komen voor hen die nog op aarde 
zijn.

Wees moedig, Mijn kinderen en voed je geloof vaak. 
Zet je geest ertoe aan om vol te houden tot het einde, 
wat dat einde voor jou ook mag zijn, want zie, ik ben 
altijd bij je, zelfs tot aan het einde van de wereld en 
je beloning in de hemel zal groot zijn.

already as you know, but these things yet remain for 
those who are on the earth.

Stay strong, My people, and feed your faith often. Set
your mind to endure to the end, whatever that end 
shall be for you, for lo, I am with you always, even to
the end of the world, and your rewards in heaven 
shall be very great.

Matthew 10:21-22
21 And the brother shall deliver up the brother to death, 
and the father the child: and the children shall rise up 
against their parents, and cause them to be put to death.
22 And ye shall be hated of all men for my name's sake: 
but he that endureth to the end shall be saved.

John 15:13
13 Greater love hath no man than this, that a man lay 
down his life for his friends.

Matthew 24:8-15
8 All these are the beginning of sorrows.
9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall 
kill you: and ye shall be hated of all nations for my 
name's sake.
10 And then shall many be offended, and shall betray one 
another, and shall hate one another.
11 And many false prophets shall rise, and shall deceive 
many.
12 And because iniquity shall abound, the love of many 
shall wax cold.
13 But he that shall endure unto the end, the same shall 
be saved.
14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all
the world for a witness unto all nations; and then shall 
the end come.
15 When ye therefore shall see the abomination of 
desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the 
holy place, (whoso readeth, let him understand:)

Matthew 28:20
20 Teaching them to observe all things whatsoever I have 
commanded you: and, lo, I am with you always, even unto
the end of the world. Amen.

Revelation 6:9
9 And when he had opened the fifth seal, I saw under the 
altar the souls of them that were slain for the word of 
God, and for the testimony which they held:

2 Timothy 3:12
12 Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall 
suffer persecution.
1 Peter 4:12-18
12 Beloved, think it not strange concerning the fiery trial 
which is to try you, as though some strange thing 
happened unto you:
13 But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's 
sufferings; that, when his glory shall be revealed, ye may 



be glad also with exceeding joy.
14 If ye be reproached for the name of Christ, happy are 
ye; for the spirit of glory and of God resteth upon you: on 
their part he is evil spoken of, but on your part he is 
glorified.
15 But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, 
or as an evildoer, or as a busybody in other men's 
matters.
16 Yet if any man suffer as a Christian, let him not be 
ashamed; but let him glorify God on this behalf.
17 For the time is come that judgment must begin at the 
house of God: and if it first begin at us, what shall the end
be of them that obey not the gospel of God?
18 And if the righteous scarcely be saved, where shall the 
ungodly and the sinner appear?
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